
 

 

 

 

ik blaas nu heel veel belletjes

ze vliegen naar omhoog,

ze hebben alle kleuren

net zoals de regenboog

en als ze uit elkaar gaan spatten

dan zijn het speciaal voor jou

mijn honderdduizend kusjes

die je zeggen

dat ik van je hou!
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Hilde



 

Liefdevolle herinnering aan

Hilde Herreman
 

 
geboren te Oudenaarde op 18 september 1957  

en rustig thuis overleden op 2 maart 2021,  
in de warmte van haar gezin

 

liefdevolle echtgenote van  

Patrick Demeulemeester - ‘Bolle’

mama van  

Elke & Tim, Bram & Fien

oma van  

Robbe, Lars, Kaspaar, Gustaaf, Filemon, Odette

Dank voor uw vriendschap,  
uw woorden van troost en uw medeleven.

 

 

Ik hoor bij jou

Jij hoort bij mij

Wij blijven samen voor altijd

Ik laat je nooit alleen

Jij maakt mij blij

Ik hou je vast en laat je vrij

En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet

Maar stiekem kijk ik toch een beetje mee


