Treur maar niet omdat ik er niet meer ben,
dood ben ik pas als je me bent vergeten.

De heer
Dirk JOLIENS

geboren te Gent op 10 oktober 1962
overleden te Gent op 9 maart 2021

Ten gevolge van de huidige gezondheidsmaatregelen
nemen we afscheid in intieme familiekring.

Indien u dat wenst, kan u Dirk

een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,

Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,
op vrijdag 12/3 en maandag 15/3 van 17 tot 18 uur.
Op zondag 14/3 van 9.30 tot 10.30 uur.

Online kan uuw medeleven betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u:

Alessandro Joliens
Gianni Joliens
Phaedra Joliens en Glenn Van Winckel

zijn kinderen

Raphael en Jacqueline Joliens - Denoyette

zijn ouders

Dirk en Christel Den Haese - Joliens
kinderen en kleinkind

zijn zus, schoonbroer, neven en nichten
Zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

Anne Lossy
de mama van Alessandro, Gianni en Phaedra

De families Joliens - Denoyette.

Met dank aan:

zijn huisarts,
de dokters en het verplegend personeel van het UZ Gent,
in het bijzonder de dienst Oncologie.

Rouwcorrespondentie:

Familie JOLIENS
p/a D’HONDT, zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09/384 74 11



