
Het echte graf van de doden 

is het hart van de levenden.

  Jean Cocteau 

In stilte hebben wij afscheid genomen van

 

de heer
 

Bertrand Bettens
 

geboren te Mater op 3 oktober 1933 en overleden te  

Oudenaarde op 21 juni 2021.

Omwille van de huidige  
gezondheidsmaatregelen heeft het  

afscheid plaats in intieme kring.

 

De asurn wordt bijgezet op het urnenveld  
van de stedelijke begraafplaats ‘Meulewal’ 

 te Oudenaarde-Eine. 

 
U kan online uw steun en medeleven  
betuigen via www.uitvaartmetstijl.be 

 

 

Dit melden u :

zijn zus Suzanna,  

de neven en nichten van de familie Bettens  

en aanverwante families . 

Voor de goede zorg danken wij :

Dr. L. Vanden Daele, zijn huisdokter, 

het verzorgend personeel van Familiehulp 

het thuisverplegingsteam van  

Wendy De Temmerman, 

 WZC Groendorp.

Rouwcorrespondentie: Familie Bettens 

p/a D’hondt, zorg voor uitvaart, 

Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33 


