Je bent er niet meer
het is voorbij

al wat je deed

dat was voor ons

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend
nimmer klagend, altijd stil dragend

Zoals je geleefd hebt, zo ben je gegaan
standvastig en vol overgave

Je weerstand was erg groot

Eigenlijk wilde je nog niet dood

Je door ons laten helpen liet je niet gauw toe
Al was er wel altijd hulp van jou naar ons toe

Je kan treuren dat hij ons verliet
Of je kan glimlachen omdat hij ons ziet

In ons hart zul je altijd blijven leven

Dag lieve superheld...



De heer

Raoul MICHELS

echtgenoot van mevrouw Elva Dhaenens

geboren te Vichte op 6 oktober 1932
en thuis overleden te Waregem op 19 december 2021

Samen nemen we afscheid van Raoul tijdens de uitvaartliturgie
die doorgaat op dinsdag 28 december 2021 om 11 uur
in de Sint-Petrus en Pauluskerk, Limnanderdreef, te Zulte.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Raoul zal bijgezet worden in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Zulte.

U kan online uw steun en medeleven betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u diepbedroefd:

Elva Dhaenens
zijn echtgenote
Wim en Veronique Descamps - Michels
zijn kinderen
Simon en Freya Descamps - D’Oosterlinck
Joris en Sophie Descamps - Stammeijer
Luka en Lena Zarandia - Descamps
zijn kleinkinderen

Zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Michels, Declercq, Dhaenens, Vanhamme.

Met dank aan:

Dr. Chloé Haverbeke,
het team van het oncologisch dagziekenhuis van het AZ Waregem.

Rouwcorrespondentie:

Familie Michels - Dhaenens
p/a D’hondlt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 3111 33



