Als opstaan zoveel pijn doet,
wil ik liever slapen gaan.
Mijn ogen sluiten,

het sterven laten gaan...

Bedroefd maar met veel respect voor haar
moedige beslissing nemen wij afscheid van

Nadine Didier

partner van Jan Geerts (12010)

geboren te Etikhove op 30 april 1952 en zachtjes van ons
weggegleden te Oudenaarde op 23 mei 2022

Dit melden u:

Norbert T en Jeanine Didier - Henau
haar moeder
Mark en Rita Didier - Van Quickelberghe
Jan en Maaike Lemarcq - Didier
Felice en Leon
Jelle en Elien Didier - Den Haerynck
Odiel en Lucette
Ann Didier
haar broer, zus, schoonzus,
neefjes en nichtjes

Met bijzondere dank aan:

Dr. Rik Lietaer, haar huisarts,
Kathleen en Myriam, haar thuisverpleegsters,
het medisch team van AZ Oudenaarde
en AZ Maria Middelares Gent.

Nadine heeft de uvitdrukkelijke wens geuit
om na de euthanasie haar lichaam
ter beschikking te stellen van de wetenschap.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.

Rouwadres:
Familie Didier, p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
Condoleren via www.uitvaartmetstijl.be




