Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om degenen die ik lief had terug te vinden.

Mevrouw

@ermm‘ne Van \/Oettere

echtgenote van de heer Marcel De Schrijver (12003)

geboren in Leupegem op 23 december 1927
en overleden in Maarke-Kerkem op 16 december 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen
aan de afscheidsplechtigheid

op zaterdag 24 december 2022 om 10.30 vur
in de Sint-Amanduskerk, Ronseweg fe Leupegem.

Rouwbetuiging na de dienst in de kerk.

Germaine zal bijgezet worden in de familiegrafkelder
op het kerkhof van Leupegem.

U kan Germaine een laatste groet brengen
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op weekdagen t.e.m. vrijdag van 16 tof 19 uur.

U kan online uw steun en medeleven betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Germain T en Edith T Van Wettere - De Steur
haar broer en schoonzus

Kris en Lieve Vander Beken - Van Wettere
André t en Liliane De Schrijver - Temmerman
Eddy en Isabelle Vaernewyck - De Schrijver
Michiel Vaernewyck

haar neven en nichten

De neven en nichten van de families
Van Wettere - De Meue en De Schrijver - Vande Walle.

Met dank aan:

de directie en het personeel van het WZC Haagwinde,
Zuster Kris De Coster,

Nicole Vercruysse,

Dr. Piet Daneels en Dr. Daphné Van Den Daele.

Rouwcorrespondentie:

Familie Van Wettere
p/a D'hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33



