
Wanneer je verdrietig bent,

kijk dan diep in je hart

en je zal zien dat je weent

om wat je vreugde schonk.

Kahlil Gibran

De heer

Dirk DE KOKER

partner van mevrouw Linda Beyaert

geboren te Oudenaarde op 23 februari 1954 

en overleden te Zingem op 16 juli 2023

 

Wij nodigen u vriendelijk uit naar de uitvaartliturgie 

 die plaats heeft op ZATERDAG 22 JULI 2023 OM 10 UUR

in de Sint-Bavokerk, Kerkplein, te Zingem.

Rouwbetuiging na de dienst.

Na de crematie zal de as van Dirk verstrooid worden  

op de begraafplaats te Zingem.

U kan Dirk een laatste groet brengen  

in het funerarium D’hondt,  

Kruishoutemsesteenweg 1, te Zingem,  

op weekdagen t.e.m. donderdag van 18 tot 19 uur,

op vrijdag 21 juli van 9.30 tot 10.30 uur.

Dit melden u diepbedroefd : 

 

Linda Beyaert

zijn partner

Koen en Isabel Reynvoet - De Koker

 Tibo

 Jari en Laura

zijn kinderen en kleinkinderen

Chris en Tatiana Backx - Vermeulen

 Toon

 Daan

Mathias Vermeulen

de kinderen en kleinkinderen van Linda

Amand † en Maria † De Koker - Van de Kerckhove

Adrienne Meirlaen † - Jozef Beyaert en vriendin Stefanie De Ketele

zijn ouders en schoonouders

Zijn tantes, nonkels, neven en nichten.

De families De Koker, Van de Kerckhove, Beyaert, Meirlaen.

Met dank aan

de thuisverpleging Precura en zijn huisarts Dr. De Sutter.

U kan online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

Rouwcorrespondentie:

Familie DE KOKER 

p/a D’hondt, zorg voor uitvaart

Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09 384 74 11


