


Als ik dood ben, treur maar niet

ik ben niet echt dood, moet je weten

het is mijn lichaam dat ik achterliet

dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

 
 

Mevrouw

Monica Mattelaer 
weduwe van de heer  

Luciaan Vandewijngaerde

geboren te Stasegem op 7 maart 1938 

en overleden in het AZ Oudenaarde op 10 april 2024,

gesterkt door de ziekenzalving.

 

 

Lid Okra Eine 

 

 

We nemen afscheid van Monica 

tijdens de uitvaartplechtigheid bij de asurne

op woensdag 17 april 2024 om 10 uur 

in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,

Gentstraat 82 te Oudenaarde. 

Rouwbetuiging na de dienst.

Na de plechtigheid volgt de asverstrooiing

op de stedelijke begraafplaats “Meulewal”  

te Oudenaarde-Eine.

U kunt Monica een laatste groet brengen

in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,

op vrijdag en maandag van 16 tot 18.30 uur,

op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

 
Dit melden u diepbedroefd:

 

Dirk en Marleen Vandewijngaerde - De Clercq

Franckie en Lucienne † De Muynck - Vandewijngaerde

haar kinderen 

Dominic en Sophie Vandewijngaerde - Neyt

Kenneth en Kim Van Coppenolle - De Muynck

 Marie †, Aubain, Achille, Auguste

 haar klein- en achterkleinkinderen

Daniel † en Isella Vangampelaere - De Mets 

Joseph † en Mariette † Adins - Vandewijngaerde

 Rita Adins en Claire † 

Urbain † en Denise † Vandewijngaerde - Delaere

 Martine Vandewijngaerde en familie

                                      haar schoonzus, neven en nichten 

De families Mattelaer - Bostyn & 

Vandewijngaerde - Stragier. 

Met dank aan:

Dr. Koen Vercruysse, haar huisarts,

de directie en het personeel van WZC Scheldekant Eine,

het team van thuisverpleging Franka Nollet.

 
 

Online kan u uw medeleven en steun betuigen  

via www.uitvaartmetstijl.be

Familie Monica Mattelaer

p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
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