


Ik sliep en ik droomde
dat het leven
vreugde was.

Ik ontwaakte en ik ontdekte
dat het leven
dienst was.

Ik diende en ontdekte
dat het leven vreugde was.

    -Tagore-

De heer

 Etienne Ladrière
 

echtgenoot van mevrouw Lyliane Bauwens 
 

geboren te Gent op 13 september 1941

en overleden te Kruisem op 16 oktober 2024 

 

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
heeft plaats op MAANDAG 21 OKTOBER 2024 OM 10 UUR

in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Rouwbetuiging na de dienst.

Na de crematie zal zijn as verstrooid worden op strooiweide A  
van het crematorium Westlede te Lochristi.

Online uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u:

 

Lyliane Bauwens

zijn echtgenote

Dirk en Saskia Ladrière - Hautekeete
 Cyriel en Elke
 Leon

 Louise

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.
Wij gedenken zijn overleden broer.

De families Ladrière - De Wilde - Bauwens - Claes.

 

 

Met dank aan  

het verzorgend personeel van WZC Home Vijvens.
 

Rouwadres:

Passionistenstraat 13 / 2007

9770 Kruisem

D’hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33


