


Het was onverwacht,
maar toch verwacht.
Het was verwacht en
toch nog onverwacht.

De heer

Marnic Botteldooren

weduwnaar van mevrouw Paula Voorbruggen

geboren te Mater op 27 september 1930
en overleden te Maarkedal op 28 oktober 2025

We nodigen u vriendelijk uit deel te nemen
aan de christelijke gebedsdienst bij de asurn van Marnic
Op MAANDAG 3 NOVEMBER 2025 oM 14 UUR
in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Rouwbetuiging na de dienst.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide
van de stedelijke begraafplaats “Meulewal” te Eine.

U kunt Marnic een laatste groet brengen
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
op weekdagen tot en met vrijdag van 16 tot 18.30 uur.
Op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

U kan online uw medeleven betuigen
via www.uitvaartmetstijl.be

Dit melden u diepbedroefd:

Dirk en Daisy Botteldooren - Maginet
zijn kinderen
Davy Botteldooren en Ineke Decaboter
Amelie
Glenn Botteldooren en Valerie Van Haeke
Lewis, Levi
Thibau, Kobe, Joyce, Lotte

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Ives De Sutter

Jens, Robin, Senne
Bart en Tania Vandriessche - De Sutter

Sienna

de kinderen en kleinkinderen van Daisy

Liban { en Ivonne 1 Voorbruggen - Ghys

en kinderen
Julien § en Marcella Voorbruggen - De Cock

kinderen en kleinkinderen

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Botteldooren, Messiaen, Voorbruggen, De Bock.

Met dank aan:

zijn huisarts Dr. Greet De Bock,
het team van WZC Haagwinde te Maarke.

Rouwcorrespondentie:

Familie Marnic Botteldooren
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde
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