


 
We hielden van je echtheid en waarheid,  

mens zonder franje…  
Stil en eenvoudig ben je weggegaan,  

stil en eenvoudig  
zal je in onze harten blijven voortbestaan.

De heer

Paul De Maeseneire
 
 

geboren te Oudenaarde op 3 oktober 1949 

en onverwachts overleden te Etikhove op 2 december 2025

 
 
 
 

De uitvaartliturgie bij de urne heeft plaats  
in intieme kring. 

Paul zal begraven worden  
op het kerkhof van Kerkem.

Wie dit wenst, kan Paul een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op weekdagen t.e.m. woensdag 10/12 van 16 tot 18.30 uur. 
Op zaterdag 6/12 en zondag 7/12 van 11 tot 12 uur. 

Online kan u uw medeleven en steun betuigen

via www.uitvaartmetstijl.be

 

 
Dit melden u diepbedroefd: 

Els en Danny De Maeseneire - Malfait

 Miel

Ans en Johan De Maeseneire - Vandevelde

 Oone

 Myoo

Stijn en Anne De Maeseneire - Roels

 Joppe

 Tobi

zijn kinderen en kleinkinderen 

Luc en Nelly De Maeseneire - De Ruyck

 kinderen en kleinkinderen

Annette en Luc De Maeseneire - De Nil

 kinderen en kleinkinderen

Hilde en Luc De Maeseneire - Bothuyne

 kinderen en kleinkinderen

zijn broer, zussen, schoonzus, schoonbroers,  

neven en nichten

De families De Maeseneire - Vanhessche.

Rouwadres:

Familie Paul De Maeseneire 
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde

D’hondt | zorg voor uitvaart| Oudenaarde | 055 31 11 33


