
Yolanda



Veel heb je ons gegeven,  

veel heb je voor ons betekend.  

Plotseling uit ons leven gedreven,  

blijf je in onze harten leven. 

 

 

 

Mevrouw

Yolanda Van Mullem
 
 

echtgenote van de heer Robert Messiaen

geboren te Oudenaarde op 22 april 1947 
en overleden te Oudenaarde op 4 januari 2026

Lid van OKRA Nederename 

Lid van Petanqueclub Paviljoen

U wordt vriendelijk uitgenodigd naar de christelijke 
afscheidsplechtigheid bij de asurne 

op zaterdag 10 januari 2026 om 12.15 uur 

 in het Meditorium van het uitvaartcentrum D’hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde.

Haar asurne zal een mooi plaatsje krijgen  
in haar vertrouwde omgeving.  

Wie dit wenst, kan Yolanda een laatste groet brengen  
in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

t.e.m. donderdag van 16 tot 18.30 uur.

 

 

Dit melden u diepbedroefd:

Robert Messiaen

haar echtgenoot

 

Kristof en Inge Messiaen - Bostyn

 Yander Messiaen

Steven † en Lieve Messiaen - Remerie

 Fleur Messiaen en Maxime Avet

                                                              haar kinderen en kleinkinderen 

Delen mee in het verdriet haar broers, zussen, schoonbroers, 

schoonzussen, neven en nichten.

Alsook de families Van Mullem, De Stoop, Messiaen, Baeke.

 

Met dank aan haar huisarts Dr. Eva Pycke. 

Rouwcorrespondentie:

Familie Yolanda Van Mullem
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde

U kan online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be
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