
André



Je viens à vous, Seigneur! confessant que vous êtes

Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant!

Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,

Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent!

-Victor Hugo-

 

 
 
 

De heer 

André Paul Lust
weduwnaar van mevrouw Hilda Boutsen

geboren te Oudenaarde op 4 januari 1940 

 en overleden te Horebeke op 8 januari 2026

 

 

 

Het afscheid heeft plaats in intieme kring. 

 

De urne zal bijgezet worden  

op het urneveld van het kerkhof  

te Sint-Maria-Horebeke.  

U kunt André een laatste groet brengen,  

in aanwezigheid van de familie, 

op woensdag 14 januari 2026 van 17.30 tot 19.30 uur  

in het funerarium D’hondt - QUO VADIS,  

Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater.

 

 

 

 

 

Dit melden u:
 
 
zijn kinderen en kleinkinderen

 Jan en Ellen Lust - Donovan
  Thur en Hasse

 Sarie Lust
 Jeroen Lust
 Joachim Lust

de families Lust - Versmessen, Boutsen - Coenen.

Met dank aan 

Dr. Sarah Van Laer,  

Emma, Amber, Shelly, Julia, Charlotte, Christina  

en allen die hem verzorgd en bijgestaan hebben.

 

 

 

 

 

 

Online condoleren kan via www.uitvaartmetstijl.be

Familie André Lust

p/a Hauwaart 92, 9700 Oudenaarde-Mater

 

D’hondt | Quo Vadis | zorg voor uitvaart | Mater | 055 31 11 33 


