
Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij.

 

 

 

 

De heer

Paul Santens
 

weduwnaar van mevrouw Marina Velghe (†2016)

geboren te Wortegem op 25 december 1931 
en overleden te Oudenaarde op 28 maart 2026 

 
 

Lid van SAMANA en OKRA 

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen  

aan de gebedsdienst, in aanwezigheid van de asurne,  

op GOede vRijdAG 3 ApRiL 2026 OM 10 uuR  

in de Aula van het uitvaartcentrum D’hondt-QUO VADIS,  

Hauwaart 92 te Oudenaarde-Mater.

Ruime parking achteraan en vooraan het funerarium  

op de Dorpsstraat 105 te Horebeke (GPS).

Aansluitend zal de asurne bijgezet worden op het urneveld  

van de begraafplaats te Wortegem. 

U kunt Paul een laatste groet brengen  

in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op weekdagen t.e.m. woensdag van 16 tot 18.30 uur.

 

 

Dit melden u diepbedroefd:

 

Marleen Santens

Martine Santens

Rombout en Carine Smet - Santens

 Bruno Smet

Dirk en Elsje Santens - Deseyn

 Axelle Santens

zijn kinderen en kleinkinderen 

Delen mee in de rouw:

zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

De families Santens - Delmulle - Velghe - Van Thuyne.

 

 

Woord van dank aan:

de mensen van Familiehulp, in het bijzonder Yasmine en Cindy,

Anne van de poetsdienst OCMW Wortegem-Petegem,

de Thuisverpleging Carine Putman,

zijn huisarts Dr. K. Fonteyne,

alle buren die Paul met vriendschap, liefde en zorg hebben omringd.

 

 

Online uw medeleven en steun betuigen kan via www.uitvaartmetstijl.be 
 

Rouwadres:

Familie Paul Santens
p/a Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde

D’hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33 
                                                                                                                                                                                       


