
MEVROUW

Anna Hanssens
Weduwe van de Heer Antoine MICHELS († 2011)

Geboren te Wevelgem op 22 oktober 1928

en thuis te Petegem, omringd door haar kinderen en gesterkt door de ziekenzalving,

zachtjes ingeslapen op 4 maart 2026.

Lid van OKRA en Ferm

Wij nodigen u uit om van haar afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie

in de parochiekerk Sint-Martinus van Petegem (Petegemplein, Wortegem-Petegem)

op VRIJDAG 13 MAART 2026 OM 11.30 UUR.

Begroeting in de kerk na de afscheidsviering.

Aansluitend krijgt ze haar laatste rustplaats bij haar echtgenoot op de begraafplaats van Petegem.

De namis zal worden opgedragen op zondag 17 mei 2026 om 11 uur in de voornoemde kerk.

Voor een laatste groet aan Anna bent u welkom

in het Uitvaartcentrum D’hondt, Gentstraat 82 te 9700 Oudenaarde,

op weekdagen tussen 16 en 18.30 uur; op zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur.

Dit melden u :

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

 Lieve MICHELS - Bart SAP

 Joris MICHELS (†)

 Jan MICHELS - Regina VAN GOETHEM

  Wim, Leen en David, Bart en Jiaqi, Tom

   Aster

 Lieven MICHELS

 Pieter MICHELS - Nathalie DUVILLIER

  Lander, Charlotte

Haar schoonzussen, neven en nichten

 Raoul (†) en Marie-Thérèse (†) VERCRUYSSE - HANSSENS, en familie

 Jozef (†) en Marie-Josephe HANSSENS - DEBERGH, en familie

 Joris (†) en Yvette (†) HANSSENS - DERIJCKE, en familie

 Valère (†) en Elisabeth (†) VEYS - MICHELS, en familie

 Jozef (†) en Alice (†) MICHELS - ‘T JONCK, en familie

 Hervé (†) en Imelda (†) MICHELS - VERSTRAETE, en familie

 Paul (†) en Mad MICHELS - BUSSCHOTS, en familie

 Maria (†) MICHELS

 Georges (†) en Lutgard (†) DE CALUWÉ - MICHELS, en familie

De families HANSSENS - VEREECKE en MICHELS - SNOECK.

Met dank aan haar huisarts, Dokter C. Bogaerts;

haar thuisverpleegsters, Marina en Jolien;

en allen die haar liefdevol hebben omringd.

Rouwcorrespondentie : Familie Anna Hanssens, p/a Uitvaartcentrum D'hondt

Online condoleren kan via www.uitvaartmetstijl.be

Drukkerij De Fruytier, Petegem

Aan het einde van je weg,

aan de grenzen van je krachten,

neemt God het over.


